
 

 
Nieuws uit het donker 726 
Het is altijd een bijzonder vrolijke boel als de Sinterklaasfilm aan de beurt is bij Fanfare. 
Wijkvereniging Velletri maakt er voor haar leden sowieso een spektakel van en de score is 
immer gigantisch (9,6) en wordt daarom apart in de Fanfarepoll opgenomen. De deelname 
van 5 Pieten van de Pietenchaos uit Zevenbergen draagt daar natuurlijk ook aan bij.  

 

Persona non grata moet het dan weer doen met een 7,54, maar dat is ook mooi. 
 
De nieuwe folder 
Met de Nederlandse première van donderdag sluiten we de folder van oktober en 
november af. De nieuwe is klaar en zal dus eerdaags bij u op de (digitale) mat 
vallen. Met dank aan webmaster Bas en met de opmerking dat Arie zich ook weer 
voor de ontwerpklus heeft gemeld.  
 
De film van donderdag 25 november Persian lessons Nederlandse première      20.15 uur 

Nog steeds kunnen verhalen verteld worden over de 
Tweede Wereldoorlog en deze keer levert dat een film uit 
Wit-Rusland(!) op, zij het dat de productie deels Duits is. 
 
Dat verhaal begint weliswaar in 1942 in bezet Antwerpen, 
waar de Jood Gilles wordt opgepakt door SS’ers, maar zal 
zich grotendeels afspelen in een Nazikamp. Gilles wordt 
daarnaartoe gestuurd en ontsnapt er maar net aan executie 
door te doen alsof hij een Iraniër is; zijn uiterlijk maakt dat 
ook wel geloofwaardig.  
 
Het gevaar is echter nog niet geweken, want hij krijgt de 
onmogelijke opdracht om SS-officier Koch, die na de oorlog 
in Iran een zaak wil beginnen, voldoende van het Farsi te 
leren. Gilles zal dus Perzische woorden moeten verzinnen 

én onthouden en aanvankelijk lukt dat wel aardig met een paar woorden per dag. Maar Koch 
voert het tempo op en Gilles’ opdracht wordt dus steeds ingewikkelder. 
 
Persian lessons won de Film en Literatuur-award bij Film by the Sea in 
september van dit jaar en is deels gebaseerd op het korte verhaal 

‘Erfindung einer Sprache’ van de Duitse 
schrijver Wolfgang Kohlhaase. 
 
Wit-Rusland 2020. Regie: Vadim Perelman. Duur: 128’. Met: 
Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay e.v.a. Zonder 
pauze en de trailer vindt u hierachter op de Fanfaresite. 
 

Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.      23 november 2021. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 

https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=809

